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Het domein is toegankelijk tot 1 uur voor sluitingstijd


Toekomstige activiteiten
 Geen extra activiteiten vandaag , we zijn gesloten , maar we zijn open

Reserveer nu uw tickets
Het Museum Aan de IJzer bevindt zich op de Europese Vredessite ‘Aan de IJzer’, met de Pax-poort, de IJzercrypte en de IJzertoren.
De IJzertoren herbergt het 22 verdiepingen tellende interactieve museum over oorlog & vrede.
 Vanop het dakterras, 84 meter hoog heb je een uniek uitzicht over de hele frontstreek.

Reserveer tickets





 





De restauratiewerken aan de IJzertoren zijn gestart!


Volg via deze pagina de laatste updates i.v.m. de werken. 
 Vragen? info@aandeijzer.be 
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Nieuw: Landscapes 'Sporen in het landschap'


De crypte en de ruïne van de eerste IJzertoren bleven lange tijd onderbelicht. Het Museum aan de IJzer brengt daar nu verandering in: zowel het politieke verhaal als de symboliek komen aan bod via audio en tekst. Bovendien kun je de crypte nu ook vanuit vogelperspectief ontdekken. In de panoramazaal van de toren ervaar je de transformatie van het landschap: je herbeleeft de bouw van de eerste toren en de onderwaterzetting tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een nieuwe digitale dimensie toont je daarbij sporen die eerder onzichtbaar bleven. Deze expo kan ook bezocht worden door families.
Benieuwd naar Landscapes? Vind hier meer informatie.
Colofon.













Vrede is strijden en steun 'Vlaggen voor Vrede'


Toon je Vlaamse vredesidentiteit en strijd met ons mee met de vredesregenboogvlag voorop! Steun samen met vzw Aan de IJzer ‘Vlaggen voor Vrede’ want elke verkochte vlag betekent een bijdrage van € 5,00 voor dit project.
 Deze vredesregenboogvlaggen meten 100 cm op 150 cm, kosten € 24,00 en zijn te koop in de museumshop van de IJzertoren. Maar met een eenvoudig bestelmailtje naar info@aandeijzer.be kan het eveneens (geen verzendingskost!).
Raadpleeg hier de volledige opinietekst.
 .










[image: ]











Ontdek ons
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Individueel bezoek en met je gezin


Info & Tickets
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Groepsbezoek



Info & Tickets
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Aanbod op maat


Info & Tickets
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Toegankelijkheid


Info & Tickets














Kenniscentrum
 [image: ]Leren leven zonder duivels en heiligen
In 1992 kwamen de Navo en de voormalige Warschaupact-lidstaten overeen om wederzijds het luchtruim open te stellen voor elkanders vliegtuigen om foto-, radar- en sinds 2006 ook infraroodbeelden te mogen maken van elkaars territorium, om op deze wijze de vrede te bewaren en conflicten te vermijden.
Lees meer
[image: ]Positionering in Vlaamse beweging
De Vlaamse beweging wordt vandaag gemakzuchtig gereduceerd tot de gemene deler van neoliberaal beleid en extreem-rechts narcisme. 
Lees meer
[image: ]De tijdslijn van de Crypte en de bouw van de Paxpoort

Lees meer ...
[image: ]Diametrale tegenstelling
Nu al méér dan 20 jaar, quasi overal en bijna altijd zonder enige nuance, weerklinkt rond deze tijd de riedel  dat de IJzerwake een radicale afscheuring is van de IJzerbedevaart.
Lees meer
[image: ]Vrede is een keuze: Kerst aan het front
De Eerste Wereldoorlog begon in augustus 1914. Algemeen werd verwacht dat het een korte oorlog zou worden. ‘Weer thuis als de bladeren vallen’, was de veelgehoorde slagzin. Maar na een eerste snelle opmars van het Duitse leger was de strijd tegen de winter vastgelopen in een loopgravenoorlog.
Lees meer...
[image: ]De Minoterie ingezoomd
Net naast de brug over de IJzer stonden vroeger de bloemmolens, of ook wel de ‘minoterie’ genoemd. Het gebouw vervulde eerst de functie van bietsuikerfabriek na de oprichting ervan door de gebroeders Van Hille in 1836. 
Lees meer ...
[image: ]De tijdslijn van de eerste IJzertoren
Wist je dat je foto’s van de eerste IJzertoren kan dateren aan de hand van de verschillende bouwfases?
Lees meer ... 
[image: ]Demarcatiepalen markeren de Westhoek
Na een oorlog ontdoen we ons van de slechte herinneringen, strijken we eer op voor onze heldendaden en herdenken we. Dit gebeurde ook

Lees meer ...
[image: ]De beiaard van de IJzertoren
Op de IJzerbedevaart van 1976 werd door Anton van Wilderode een nieuwe luidklok ingehuldigd. Net als de luidklok uit de eerste toren kreeg ze de naam “Nele”.  Ze woog ongeveer 1900 kg en de totale kost voor het gieten, het ophangen en het in werking stellen van de klok bedroeg 331.916 Belgische frank. De klok werd gefinancierd door enkele oud-A.K.V.S-ers.
Lees meer ...
[image: ]Naamplaten in de crypte
Op 21 augustus 1938 werden de namen van 10.000 gesneuvelde Vlaamse soldaten ingehuldigd in de crypte van de eerste IJzertoren.
Lees meer
[image: ]Gulden boek van Madame Tack
Tijdens de Eerste Wereldoorlog verblijft Marie Tack in haar huisje 'Villa Marietta', haast op de frontlijn,  langs de IJzerdijk, in Diksmuide. Ze ontvangt er officieren en hooggeplaatste personen die hun naam achterlaten in haar gastenboek, haar 'Gulden Boek'
Lees meer
[image: ]Van nooit-meer-oorlog naar nooit meer kernwapens 
Is het de dreiging met kernwapens die gedurende de voorbije vijfenzeventig jaar de vrede heeft verzekerd? Wie enkel kijkt naar de westerse landen, kan dit misschien denken. Maar al die jaren is er op veel andere plaatsen oorlog gevoerd, ondanks een indrukwekkend arsenaal aan kernbommen. Daarbij was een kernoorlog soms heel dichtbij.
Lees meer 




 Blijf op de hoogte

 Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste nieuwtjes en evenementen in het Museum aan de IJzer.
Je e-mailadres
















Faces of war
2021-08-01
2021-10-17
Zondag 1 augustus tot en met zondag 17 oktober 2021

94ste IJzerbedevaart: zondag 5 september 2021 om 11 uur
2021-09-05
2021-09-05
Zondag 5 september 2021 

ZALIGE ZONDEN - uitgesteld naar een latere datum 
2021-10-24
2021-10-24
24 oktober 2021

Theatermonoloog Mira Feticu ‘Liefdesverklaring aan de Nederlandse taal’    
2022-04-29
2022-04-29
Vrijdag 29 april 2022

Wandelhappening - Vlaanderen Feest 2022
2022-07-09
2022-07-09
Zaterdag 9 juli 2022 

Front Festival - Vlaanderen Feest 2022
2022-07-09
2022-07-09
Zaterdag 9 juli 2022

Zomerkamp: word vredesambassadeur 2022
2022-07-11
2022-07-15
Van 11 juli tot en met 15 juli 2022

95ste IJzerbedevaart: 'Haalt Vlaanderen 2030?' 
2022-09-04
2022-09-04
Zondag 4 september 2022

Tijdelijke tentoonstelling '100 jaar VTB'
2022-10-08
2023-01-08
tot en met 8 januari 2022

Voorstelling 'De binnenzak van de ziel' door Kurt Defrancq 
2021-11-11
2021-11-11
Donderdag 11 november 2021

Vredesdag Aan de IJzer - Reveil 
2022-11-11
2022-11-11
11 november 2022

Lezing door dr. Maarten Van Alstein over 'Vredeseducatie in het Museum aan de IJzer'
2023-03-23
2023-03-23
23 maart 2023

Lezing door Lieven van Eenoo over mobiliteit in de Westhoek 
2023-03-29
2023-03-29
29 maart 2023

Schatten van Vlieg
2023-07-01
2023-08-31
Zomervakantie 2023

Wandelhappening - Vlaanderen Feest 2023
2023-07-08
2023-07-08
8 juli 2023

Front Festival - 2023
2023-07-08
2023-07-08
8 juli 2023

Zomerkamp: word vredesambassadeur 2023
2023-07-10
2023-07-14
10 - 14 juli 2023

Tijdelijke tentoonstelling ‘Tapis de Oekraïne’
2023-07-11
2023-10-1
Vanaf 11 juli 

Herbeleef de 96ste IJzerbedevaart
2023-09-03
2023-09-03
Onze wapens voor Vrede: Vrijheid & Verdraagzaamheid

Open Monumentendag 'Immaterieel erfgoed' 
2023-09-10
2023-09-10
10 september 2023

Weg Van ’t Stad
2023-10-11
2023-10-11
11 oktober

4 november: 50.000 bloemen voor Flanders Fields – plantdag 
2023-10-19
2023-11-04
4 november 2023

Vredesdag Aan de IJzer 2023
2023-10-19
2023-11-11
11 november 2023

16 november: De vergeten oorlog: Een Armeens perspectief op het conflict in Nagorno-Karabach
2023-10-16
2023-11-16
16 november 

27 december: gidsbeurt met onze conservator!
2023-12-21
2023-12-27
27 december om 14u

6 februari: Lezing Anne Provoost Kinderen van de IJzer 
2024-01-03
2024-02-06
6 februari 2024

23 februari: De poppendokter
2024-01-03
2024-02-23
23 februari 2024

21 april:Erfgoeddag ´Kaartjes van het thuisfront´
2024-02-14
2024-04-21
21 april 2024

6 juli: Front Festival - Vlaanderen Feest
2024-02-14
2024-07-06
6 juli 2024

6 juli: Wandelhappening - Vlaanderen Feest
2024-02-14
2024-07-06
6 juli 2024

8 juli: Zomerkamp 'Word vredesambassadeur'
2024-02-14
2024-07-12
8-12 juli

1 september: 97ste IJzerbedevaart
2024-02-14
2024-09-01
1 september 2024

11 november: Vredesdag Aan de IJzer 'Reveil' 
2024-02-14
2024-11-11
11 november 2024




Steun onze werking


VZW Aan de IJzer beheert de IJzertorensite in Diksmuide en het monument voor de Gebroeders Van Raemdonck in Steenstraete. De VZW staat in voor het onderhoud en de inhoudelijke activiteiten van deze sites. Bent u geïnteresseerd in onze werking of wil u ons steunen, financieel of als vrijwilliger, neem dan een kijkje op deze pagina.



ik wil vzw Aan de IJzer steunen
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Museum aan de Ijzer


IJzerdijk 49
8600 Diksmuide
info@aandeijzer.be

051/50 02 86
BE 0405 530 571
Bezoekersreglement 
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Schrijf je in op onze nieuwsbrief
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